
 

 Một con người - Một cuộc đời - Một dân tộc 

Nói đến Việt Nam, bè bạn quốc tế đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Mình, nói về 

Người bằng tình cảm tôn trọng và khâm phục. Từ lâu hình ảnh của Người trong con 

mắt họ đã là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ - một dân tộc anh hùng, mà ở đó 

con người thật hiền hoà, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, nhưng cũng 

vô cũng dũng cảm, kiên gan trong đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho chính mình. 

Biết về Bác, thăm quê Bác, thăm ngôi nhà Người đã từng sinh sống khi nhỏ, theo dấu 

chân bác trên suốt con đường hoạt động cách mạng qua các di tích, được nghe kể về 

Bác…chúng ta càng thấy kính nể Người hơn, và mới phần nào thấu hiểu tại sao cả 

dân tộc Việt Nam chúng ta coi Người như Cha, thờ ảnh Người ở những nơi trang 

trọng nhất và gọi Người bằng cái tên gần gũi nhất. Không ai có thể đếm được hết các 

vì sao trên bầu trời, bởi mỗi vì sao đó là hiện thân, là hiện hữu cho chính công lao, 

cho tình cảm mà Bác đã dành cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta. 

Cái giản dị trong phong cách sống của Bác đã tạo nên hình ảnh về một vị lãnh tụ rất 

đỗi gần gũi với dân. Giản dị thôi, nhưng không hề giản đơn, bởi bên trong chính một 

con người giản dị đó là một trí tuệ vĩ đại, một thiên tài về nghệ thuật quân sự, một 

nhà văn hoá có tầm nhìn rộng. Đó cũng là hiện thân của một dân tộc có sức mạnh 

tiềm tàng, bền bỉ và tự lực. Một vị lãnh tụ đáng kính với căn nhà ba gian (Nhà 58 – 

Khu Di tích Phủ Chủ tịch), hay sau đó là một ngôi nhà sàn đơn sơ. Nếu có ai đó được 

biết đến các giai thoại về mấy lần chuyển nhà của Bác trong Khu Di tích Phủ Chủ 

tịch thì còn có thể hiểu sâu sắc hơn nữa cái chất giản dị nơi Bác. Chính sự giản dị đó 

đã làm kinh ngạc bao vị khách cao cấp quốc tế, các nhà báo nước ngoài khi đến thăm 

nơi ở và làm việc của Bác. Ai đã từng vào thăm Phủ Chủ tịch và được thăm nơi Bác 

làm việc, tiếp khách, nghe giới thiệu về những ngày Bác làm việc nơi đây, thì còn 

kinh ngạc hơn về tấm lòng một lòng vì dân, vì nước của Bác. Thăm căn nhà 67, 

không ai không thấy bùi ngùi thương Bác. Thương Bác bởi Bác không còn với chúng 

ta nữa, thương Bác bởi Bác không thể được hưởng trọn niềm vui toàn thắng của dân 

tộc. Càng thương Bác ta càng thấy tôn trọng Bác hơn, yêu Bác hơn, tự hào về Bác 

hơn, tự hào về dân tộc Việt Nam của chúng ta hơn. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng, hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng đã phác 

hoạ cả một giai đoạn lịch sử của một dân tộc từ bùn đen nô lệ vùng lên giành lại tự 

do, làm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội. Người là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân 

tộc, là người con, người cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung. 


