




Bức trướng thêu 8 chữ vàng mà Đảng, chính phủ, Bác Hồ tặng phụ nữ 

miền Nam.



Nǎm mới Bính Tuất

Phụ nữ đồng bào

Phải gắng làm sao

Gây "Đời sống mới"

Việc thành là bởi

Chúng ta siêng mần

Vậy nên chữ cần

Ta thực hành trước

Lại phải kiệm ước

Bỏ thói xa hoa

Tiền của dư ra
Đem làm việc nghĩa

Thấy của bất nghĩa

Ta chớ tham thàn

Thế tức là liêm

Đã liêm thì khiết

Giữ mình làm việc

Quảng đại công bình

Vì nước quên mình

Thế tức là chính

Cần, kiệm, liêm, chính

Giữ được vẹn mười

Tức là những người
Sống “Đời sống mới”

Hồ Chí Minh (Báo Tiếng gọi phụ nữ, số Xuân Bính Tuất, nǎm 1946)

Thư gửi phụ nữ Việt Nam nhân dịp Xuân Bính Tuất 1946



Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)



Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội vui mừng được gặp 
Bác Hồ 25/11/1965.



Bác Hồ chụp với phụ nữ các dân tộc ít người



Đại biểu phụ nữ các dân tộc Tây Bắc được gặp Bác Hồ (1959)



Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu phụ nữ các ngành dự
Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất năm 1950



Nhớ những lần gặp Bác
Một hôm, chị Như Quỳnh và tôi được cử đến xin ý kiến

Bác về tờ báo Tiếng gọi phụ nữ sắp xuất bản. Bác hỏi chúng

tôi: – Các cô có con chưa? – Dạ chưa ạ! – Thế các cô có biết

quấn tã cho bé không? Chúng tôi còn lúng túng chưa kịp trả

lời, Bác bảo: - Viết báo phụ nữ không thể cứ ngồi trong bốn

bức tường rồi nghĩ ra viết điều này điều nọ, mà phải viết về

những chuyện, những việc cụ thể, thiết thực trong đời sống

hàng ngày của phụ nữ, của bà mẹ, của trẻ em. (Trích lời kể

bà Thanh Thủy - Phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam thời kỳ
1945- 1946)



Các cô còn phong kiến thế à? 
Đại hội Liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên, tổ chức

ở Việt Bắc hồi tháng 5 năm 1952… Chiều mát, Bác đến từng tổ

chiến sĩ ân cần thăm hỏi, rồi mọi người theo Bác ra một quãng đồi

san phẳng để vui chơi tập thể. Hồi đó, phong trào nông tác vũ “son

la son” mới gia nhập Chiến khu Việt Bắc. Bác bảo các chiến sĩ:

“Các cô, các chú, chiến đấu đã chiến đấu hăng, vui nhộn phải vui

nhộn mạnh. Nào, ta nhảy đi!”. Đám thanh niên rất sẵn sàng, nhưng

đám thiếu nữ còn sượng sùng ra ý rụt rè… Bác bảo: “Các cô còn

phong kiến thế à?”. Được Bác khuyến khích, cả nam lẫn nữ bấy

giờ mới cầm tay, nhảy tưng bừng giữa dàn nhạc mồm: “Son la

son…” vang dội cả khu đồi. ( Trích trong sách Bác Hồ sống mãi với
chúng ta NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 2, tr.53)



Cán bộ nữ phải sát quần chúng
Hồi đó anh chị em là cán bộ miền Nam, gồm năm đến sáu

ngàn người, tập kết ra miền Bắc được đưa lên nông trường ở Yên

Bái, Lào Cai. Do cuộc sống gian khổ, không quen khí hậu miền Bắc

nên số đông bị ốm, rồi lại hết việc làm. Với ý nghĩ hai năm sẽ trở về
quê hương nay gặp quá nhiều khó khăn, nhiều người bất mãn.
Trước tình hình đó, Nhà nước chủ trương lập các khu điều dưỡng
cho cán bộ miền Nam. Khi chúng tôi mời Bác về thăm anh em ở các

Trại Thường Tín và Thanh Trì thì Bác nhận lời ngay. Trại xây trên khu

đất rộng nên Bác chưa vào hội trường vội, Bác đi một lượt thăm mọi
nơi, mọi chỗ ăn chỗ ở, Bác thấy sạch sẽ, vừa ý. Bác hỏi tôi:

- Lúc nào cũng sạch sẽ như thế này à?

- Thưa Bác, vâng ạ!



Sau khi thăm các trại điều dưỡng, bác còn thăm trường Nữ sinh

Trưng Vương. Các cháu như đàn ong, quây quanh lôi kéo Bác, Bác

thấm mệt, toát cả mồ hôi. Tôi liền ngăn: “Ô, các cháu đi xuống đi, làm

thế Bác mệt”. nhưng Bác bảo: “Kệ các cháu”… Có nhiều dịp được

tiếp xúc làm việc gần Bác, tôi thấy Bác rất quan tâm đối với cán bộ

miền Nam cũng như đối với phụ nữ. Bác lắng nghe và ân cần chăm

sóc thăm hỏi động viên họ, khuyên bảo cán bộ phụ nữ phải đi sát

quần chúng, phải biết nấu cơm, phải biết tắm rửa cho trẻ con. Đối với

dân, Bác rất tôn trọng, quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của nhân
dân. Bác sống rất giản dị, thanh đạm.

(Trích lời kể của bà Lê Minh Hiền Nguyên Thứ trưởng Bộ Cứu tế nay
là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


