
MẪU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ 

Câu chuyện: Bác Hồ với những câu chuyện về Mùa xuân dân tộc 
 

*Sưu tầm: Lê Kim Cúc – Đảng viên chi bộ trường Mầm non Mỹ Hòa 

 

Mùa Xuân Nhâm Thìn năm 1952, trong một bài báo có tựa đề “Vì một nền hòa 

bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân”, Bác Hồ kể với bạn bè quốc tế mùa Xuân 

ở Việt Nam 

 

“May mắn hơn 

nhiều dân tộc khác, người 

Việt Nam chúng tôi cũng 

như các bạn Trung Quốc và 

Triều Tiên, mỗi năm chúng 

tôi có hai ngày Tết. Một lần 

Tết theo dương lịch. Còn 

một Tết thứ hai tính theo âm 

lịch. Đó là ngày Tết theo tục 

lệ cổ truyền của nhân dân. 

Mùa Xuân ở nước chúng tôi 

bắt đầu từ ngày đầu tháng 

Giêng Âm lịch. Khắp nơi 

nơi là cả một bầu không khí 

tuyệt vời của mùa Xuân. 

Mặt trời tỏa sáng, ánh sáng 

dịu dàng đem lại sức sống 

tươi vui và lành mạnh. Lúa 

non phủ lên các cánh đồng, 

khác nào những tấm thảm 

xanh rộng mênh mông hứa 

hẹn năm tới sẽ no ấm được 

mùa. Chim chóc hót véo 

von, ríu rít trong những bụi 

cây bốn mùa xanh tốt sum 

suê. Từ các lâu đài cho đến 

những nhà tranh bé nhỏ đều 

có tranh vẽ, những lời chúc 

mừng dán ở cửa cổng ra 

vào. Ngày nay những lời 

chúc mừng và những tranh 

vẽ ấy đã trở thành những 

khẩu hiệu đấu tranh và lao 

động như: 

- Mở rộng phong trào thi 

đua yêu nước trên mặt trận 

đấu tranh chống quân thù, 

trong sản xuất, trong công 

việc phát triển kinh tế! 

- Đấu tranh chống bệnh 

quan liêu, tham ô và lãng ph 

í! 

- Công việc kiến quốc 

nhất định sẽ thu được thắng 

lợi! 

Trong những ngày Tết 

này, mọi người đều mặc 

những quần áo đẹp nhất mà 

họ có. Gia đình nào cũng 

nấu nướng, sửa soạn những 

thức ăn ngon nhất. Người ta 

làm lễ trước bàn thờ tổ tiên. 

Bạn hữu đi chúc mừng thăm 

hỏi lẫn nhau. Người lớn 

tặng quà cho trẻ con. Nhân 

dân gửi tặng phẩm ủng hộ 

bộ đội... Nói tóm lại đây 

thật là ngày Tết của mùa 

Xuân.” 

Với bè bạn quốc tế, Bác 

Hồ kể về những ngày Tết 

đầm ấm, vui tươi của dân 

tộc ta. 

Với nhân dân mình, Bác có 

những lời khuyên nhủ để 

mùa Xuân và ngày Tết càng 

thêm có nhiều ý nghĩa. 

Trước hết Bác nói đến sự 

gắn bó sâu sắc trong những 

ngày Xuân giữa làng và 

nước, giữa địa phương và 

quốc gia - đất nước, giữa 

Việt Nam và thế giới. 

Trong bài “Mừng Xuân 

vĩ đại” đăng trên Báo Nhân 

Dân ngày 27/01/1960, Bác 

viết: “Xưa kia, người ta chỉ 

mừng Xuân hẹp hòi trong 

khuôn khổ gia đình. Ngày 

nay, chúng ta mừng Xuân 

rộng rãi, từ gia đình đến cả 

nước, đến khắp thế giới”. 

Hồ Chủ tịch thường căn 

dặn là phải hết sức tiết kiệm 

trong những ngày đón 

Xuân. Cũng trong bài 

“Mừng Xuân vĩ đại”, Bác 

nhắc nhở “Chúng ta mừng 

Xuân một cách vui vẻ, tưng 

bừng, nhưng tuyệt đối 

không lãng phí”. 



Trên Báo Nhân Dân ngày 

28/1/1960, trong bài “Mừng 

Tết Nguyên đán thế nào?” 

Bác viết: “Suốt năm chúng 

ta thi đua lao động sản xuất. 

Nhân ngày Nguyên Đán, 

chúng ta vui chơi một hôm 

để chào Xuân. Việc đó cũng 

đúng thôi. Nhưng chúng ta 

nên mừng Xuân một cách 

vui vẻ và lành mạnh. Nếu có 

bao nhiêu tiền đều bỏ ra 

mua sắm hết để đánh chén 

lu bù, thế là mừng Xuân 

một cách lạc hậu, thế là lãng 

phí, thế là không Xuân. Nên 

nhớ rằng chúng ta phải cần 

kiệm xây dựng nước nhà, 

xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

không nên vì một cớ gì mà 

quên nhiệm vụ ấy. Các 

đồng chí cán bộ ta cần phải 

hướng dẫn đồng bào làm 

cho ngày Tết vui vẻ và tưng 

bừng, tiết kiệm và thắng 

lợi”. 

Trong sách “Thanh Hóa 

khắc sâu lời Bác” (1975), 

Ban Nghiên cứu lịch sử 

Đảng tỉnh Thanh Hóa có 

ghi lại lời dặn dò của Bác 

Hồ với cán bộ và nhân dân 

tỉnh nhà nhân dịp Bác về 

thăm (1957): “Chúng ta làm 

việc suốt năm, vui ngày Tết 

là xứng đáng, nhưng vui 

một cách lành mạnh thì nên 

vui. Tôi mong mọi người 

chống lãng phí, vì lãng phí 

chỉ có hại cho dân, cho 

nước, cho nhà, vì nó đưa 

đến phong tục hủ bại, rượu 

chè, hút xách...”. 

Bác khuyên trong những 

ngày Tết “Không nên chơi 

bời quá độ mà phải có 

chừng độ. Chơi quá độ, bừa 

bãi không nên. Nếu chơi 

nhiều thì không tăng gia sản 

xuất, học tập được. Ta có 

câu “Lạc bất khả cực, lạc 

cực sinh ai”. Nghĩa là vui 

không nên quá mức, vui quá 

mức đi đến cái buồn”. 

Trên Báo Nhân dân ngày 

18/1/1960, nhắc nhở đồng 

bào cố gắng tiết kiệm, đừng 

lãng phí trong ngày Tết, Hồ 

Chủ tịch có mấy câu thơ 

vừa giản dị, vừa sâu sắc: 

“Trăm năm trong cõi người 

ta, 

Cần kiệm xây dựng nước 

nhà mới ngoan, 

Mừng Xuân, Xuân cả thế 

gian 

Phải đâu lãng phí, cỗ bàn 

mới Xuân”. 

Bác Hồ cũng thường 

nhắc nhở rằng đón Tết, vui 

Xuân trong ngày đầu năm 

phải nghĩ đến công việc của 

cả năm. Trong bài “Mùa 

Xuân quyết thắng” trên Báo 

Nhân Dân số 2147 ngày 

3/2/1960, Bác viết: “Tục 

ngữ có câu: “Suốt năm kế 

hoạch, định từ mùa Xuân” 

(Nhất niên chi kế, thi ư 

Xuân). Thật đúng như vậy. 

Mùa Xuân thì trời vui, đất 

vui, người càng vui. Cho 

nên ngay từ đầu mùa Xuân 

mọi công việc làm được tốt, 

thì cả năm sẽ phát triển tốt 

và kết quả tốt. Từ ngày Tết 

đầu năm phải lo nghĩ để 

hoàn thành vượt mức kế 

hoạch Nhà nước, để Xuân 

sau thắng lợi hơn Xuân 

này”. 

Bác Hồ tuy đã đi xa 

nhưng người Việt Nam cảm 

thấy như Bác vẫn ở bên 

cạnh mình. Và cứ mỗi dịp 

Xuân về, nhân dân ta vẫn 

cảm thấy như có Bác trong 

ngày Tết ấm áp, vẫn nghe rõ 

những lời Bác căn dặn: 

“Hãy mừng Xuân rộng 

rãi từ gia đình đến cả 

nước”, “Hãy mừng Xuân 

vui vẻ tưng bừng nhưng 

tuyệt đối không lãng phí” 

và hãy nhớ câu tục ngữ: 

“Suốt năm kế hoạch, định 

từ mùa Xuân”. 

* Bài học rút kinh 

nghiệm cho bản thân: 

Qua câu chuyện cho thấy 

tấm lòng yêu thương tha 

thiết của Bác Hồ đối với tất 

cả đồng bào, dân tộc Việt 

Nam. Bác luôn là tấm 

gương vĩ đại về “Cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công, vô 

tư”. Chính vì thế, bản thân 

tôi là một giáo viên mầm 

non nói chung và là một 

Đảng viên nói riêng cần 



phải luôn biết học tập, rèn 

luyện, bồi dưỡng, giữ gìn 

tất cả các phẩm chất đạo 

đức trong suốt cuộc đời. 

Đặc biệt, phẩm chất “tiết 

kiệm” luôn giữ vai trò quan 

trọng trong cuộc sống, 

trong công việc như:  

- Biết tiết kiệm tài sản 

của nhà trường trong việc 

giữ gìn và bảo vệ tất cả tài 

sản chung của nhà trường 

như: Tắt đèn, quạt khi ra 

khỏi lớp,… 

- Biết tham gia hội họp 

đúng giờ, nghiêm túc, ghi 

chép đầu đủ nội dung. 

- Báo cáo lên Ban giám 

hiệu sửa chữa các tài sản bị 

hư hỏng kịp thời. 

- Biết tận dụng giấy một 

mặt, để rèn luyện cho trẻ kỹ 

năng cầm bút tô màu,… 

- Biết tiêu xài tiền có kế 

hoạch, tiết kiệm không lãng 

phí. 

- Biết ăn mặc giản dị, lịch 

sự phù hợp với từng hoàn 

cảnh cụ thể. 

- Bản thân tuyệt đối 

không tham gia vào cờ bạc, 

rượu chè, hút xách,… 

- Biết giáo dục trẻ tận 

dụng các nguyên vật liệu 

phế thải, có sẵn để làm đồ 

dùng đồ chơi để phục vụ 

công tác học tập và vui chơi 

cho trẻ. 

- Luôn giáo dục trẻ biết 

mở vòi nước vừa phải để 

rửa tay, biết tắt vòi nước sau 

khi dùng xong, biết rót nước 

vừa đủ uống,…. 

 


