
Phong cách học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng 

trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc. Với những nội dung sâu sắc, 

khoa học, đến nay phong cách học tập của Người vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, 

cần quán triệt và rèn luyện theo phong cách học tập Hồ Chí Minh, góp phần phát 

triển toàn diện nguồn lực con người, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là tấm gương sáng ngời về đạo đức, trí 

tuệ, mà còn là một mẫu mực kinh điển về phong cách. Phong cách Hồ Chí Minh 

là sự hội tụ, là biểu hiện sinh động của tư tưởng và đạo đức, là một bộ phận quan 

trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và nhân loại. 

Trong đó, phong cách học tập là một bộ phận quan trọng, có ảnh hưởng trực 

tiếp, toàn diện đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đó vừa là 

nhận thức vừa là hành động, vừa là lý luận đồng thời vừa là thực tiễn trong con 

người Hồ Chí Minh. Phong cách học tập của Người được thể hiện ở các yếu tố 

cơ bản sau: 

Một là, động cơ học tập đúng đắn, trong sáng. 

Động cơ, mục đích xuyên suốt quá trình học tập, tiếp thu tri thức của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh là: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự 

đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. Với 

một khát vọng cháy bỏng: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm 

sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai 

cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Người đã không ngừng học 

tập để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, để có đủ đức, đủ tài cống hiến, hy 

sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, theo Người “Học để sửa 

chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin vào đoàn thể, vào 

nhân dân, vào tương lai của dân tộc và tương lai của cách mạng, học để hành”; 

“học để làm việc”; chứ không phải học để “làm ông nọ bà kia”, hay là để “làm 

quan cách mạng”… cho nên, “tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều 

phải tẩy trừ cho sạch”. Đặc biệt, đối với người cán bộ cách mạng, Người cho 

rằng, “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”, bởi lẽ “Tình hình thế giới và 

trong nước luôn luôn biến đổi, công việc của chúng ta nhiều và mới, kỹ thuật 

của thế giới ngày càng tiến bộ, nhưng sự hiểu biết của chúng ta có hạn. Muốn 

tiến bộ kịp sự biến đổi vô cùng tận, thì chúng ta phải nghiên cứu, học tập” và 

“nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được ... không chịu học thì lạc hậu, 

mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Người học tập không chỉ dừng 

lại ở sự mở rộng vốn hiểu biết, nâng cao trình độ tri thức và tiến bộ của bản 

thân, cũng hoàn toàn không phải vì bằng cấp nọ, học vấn kia… mà quan trọng 

hơn là để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, làm cho đất nước độc lập, nhân 

dân được tự do, ấm no, hạnh phúc. Niềm khát vọng lớn lao ấy đã trở thành động 

cơ thôi thúc Người không ngừng học tập trong mọi điều kiện, hoàn cảnh có thể, 

cả lúc còn trẻ đến khi đã trở thành lãnh tụ tối cao của đất nước. 

Hai là, thái độ học tập khiêm tốn và thật thà, không được kiêu ngạo, không 

được dấu dốt. 



Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh luôn có thái độ học tập khiêm tốn, thật thà 

không kiêu ngạo, chủ quan, không giấu dốt, giả dối, biết thì nói biết, không biết 

thì nói không biết; mạnh dạn tìm tòi, suy nghĩ, kể cả nghi ngờ, phản biện, tranh 

luận và sẵn sàng thừa nhận sai lầm, sửa chữa thiếu sót. Thời trẻ, trong học tập, 

những gì chưa hiểu, chưa rõ Người đều hỏi thầy giáo một cách rất cặn kẽ, nếu 

thầy trả lời chưa rõ, Người tiếp tục hỏi, cho đến lúc thấu đáo mới thôi, không 

tiếp nhận tri thức một cách máy móc, xuôi chiều. Những khi trao đổi với bạn bè, 

đồng chí về vấn đề gì, bao giờ Người cũng nói: “Theo tôi nhớ thì thế này...”, 

hoặc “Có lẽ ý của chỗ này là thế này...”. Cho đến những năm cuối đời, Người 

vẫn không sao nhãng việc học tập. Trong một buổi nói chuyện với các đồng chí 

đảng viên mới ở Hà Nội, Người đã nói: “Bác thường nghe nói có đồng chí mới 

40 tuổi mà đã cho mình là già nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là không đúng, 

40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm. Chúng ta 

phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học, còn phải 

hoạt động cách mạng”. Người luôn khiêm tốn, đề cao tinh thần ham học hỏi và 

thật thà sửa chữa những thiếu sót trong nhận thức và hành động của bản thân. 

Ba là, phương pháp học tập khoa học, “lấy tự học làm cốt”, sáng tạo và hiệu 

quả. 

Theo Hồ Chí Minh, phương pháp học tập là vấn đề rất quan trọng, nếu 

phương pháp khoa học sẽ tiếp cận và thu nhận kiến thức một cách hiệu quả, trái 

lại “cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả”. Người nhấn mạnh: “Học 

phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì 

hành không trôi chảy”, “học” phải gắn liền với “hành”, lý luận gắn liền với thực 

tiễn, trong đó, “hành” là một cách “học” có hiệu quả. Đồng thời, Người chỉ rõ, 

phải luôn có ý thức học tập thường xuyên hàng ngày, trong việc lớn cũng như 

việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn 

nhau và học ở nhân dân. Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Người 

khẳng định, trong học tập phải “lấy tự học làm cốt” chủ động, sáng tạo, nêu cao 

tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng, không tin một cách mù quáng 

từng câu, từng chữ trong sách. Khi có vấn đề chưa thông suốt, chưa hiểu sõ thì 

phải đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ, phải đặt câu hỏi “vì sao” và phải suy nghĩ kỹ 

càng xem có hợp với thực tế không. Tự học, tự rèn đã thực sự trở thành triết lý 

và hành động sống trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.       

Sự hòa quyện, đan xen, thâm nhập, hỗ trợ và chi phối lẫn nhau trong một 

chỉnh thể thống nhất giữa động cơ trong sáng, thái độ đúng mức và phương pháp 

học tập khoa học, sáng tạo, “lấy tự học làm cốt” đã tạo nên phong cách học tập 

độc đáo, riêng có ở Hồ Chí Minh. Phong cách học tập của Người không chỉ trở 

thành chuẩn mực để các thế hệ người Việt Nam học tập, làm theo, mà còn là 

một mẫu mực kinh điển cho phong cách học tập ở mọi thời đại. 

Phong cách học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản 

tinh thần vô giá. Rèn luyện theo phong cách học tập của Hồ Chí Minh là con 

đường, cách thức và biện pháp tốt nhất, có ý nghĩa thiết thực để bồi dưỡng cho 

người học động cơ, thái độ học tập đúng đắn, phương pháp học tập sáng tạo; nói 



đi đôi với làm; lý luận gắn liền với thực tiễn; biết tự làm chủ mọi suy nghĩ và 

hành động; làm chủ bản thân và công việc; không ngại khó, ngại khổ; tự giác đổi 

mới, nâng cao chất lượng học tập góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, 

đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập 

quốc tế./. 

 


